
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie Heerde / 

Rossum 
 

27 juni – 3 juli 
 



Dag 1, vrijdag: 

De reis begon in Drachten met Iris, Remco, Klaas en 

begeleiding Ineke en Geertje. In Heerenveen kwamen Hille en 

begeleiding Jannie erbij. We kwamen goedgemutst in Heerde 

aan…maar wat een schrik, er waren al andere mensen in ons 

huis, wat nu? Eerst maar koffie met gebak. Na deze reis 

hadden we dorst en trek gekregen. Tendens vakanties had na 

enkele telefoontjes een oplossing, we gingen naar Rossum. 

Een mooi huis en erg landelijk gelegen, de koeien loeiden ons 

welkom toe. Om half acht waren we er eindelijk na nog eens 

100 km en een paar files. De koffers eruit en om 9 uur zaten 

we aan de patat en kroket of frikandel. Wat een bewogen 

start hadden we, eindgoed algoed. Moe maar voldaan na wat 

drinken gingen we op ons bed. Lekker slapen en morgen 

gezond op. 

 

 



   

 

 



Dag 2, zaterdag: 

We waren niet allemaal tegelijk wakker. Het is vakantie en 

mooi weer dus iedereen doet het kalm aan. Na de koffie was 

het plan om kaarten te kopen in Ootmarsum, prachtig 

kunstdorp met veel glasblaas werk en een museum met 

schilderkunst. We hebben daar een lekkere lunch genoten. 

Daarna naar huis terug om de kaarten te schrijven en te 

kleuren. Klaas ging even op bed die was een beetje moe. Na 

een kopje koffie gingen we aan de warme hap, macaroni en 

als toetje vla. De avond werd gevuld met kleuren en tv kijken. 

Na de thee en borrel en een hapje, ging ieder op zijn tijd naar 

bed. Het is hier erg mooi in de omgeving, ooievaars in het 

land en zo nu en dan een haas. Misschien zien we nog 

reetjes.. welterusten en tot morgen dan gaan we naar de 

dierentuin in Duitsland.  

 

 

 

  



Dag 3, zondag: 

Langzaam starten we de dag, eerst lekker onder de douche en 

een broodje. Daarna  kopje koffie met cake. Op naar Duitsland 

naar het tierpark Nordhorn. Het was er erg druk, dit kwam 

door een kofferbak verkoop. Allemaal kraampjes met kleding, 

schoenen en veeeel speelgoed. Iris zag daar kleuren en heeft 

dat gekocht. Hille zag een Ernie, die was zo lief dat hij mee 

moest. Het was gezellig druk en warm. Eerst maar een lekker 

glaasje fris en een broodje gegeten. Aan het einde van dag 

een ijsje. De dieren waren lief, we gingen een varken 

knuffelen. Om 15 uur gingen we op weg naar huis, voor koffie 

en wat lekkers. Op het menu stond vanavond stamppot rauwe 

andijvie met spekjes en bolletjes vla na. Na het eten spelletjes 

doen en kleuren. We waren moe, het was warm en morgen 

wordt het nog warmer, hitteplan noemen ze het al PFFFFF 

lekker warm slapen. 

 



 

 

 

 

 



 

Dag 4, maandag: 

De dag begon lekker, we hadden gezegd dat we het rustig aan 

zouden doen vanwege de warmte. Ineke en Jannie gingen 

met Hille en Ludolf naar de winkel. We zagen daar een 

heerlijke warme bakker met vele lekkere gebakjes en broden. 

Hille en Ludolf kozen een lekkere fruitslof uit met 

aardbei/vruchten en slagroom. Daarna gingen we een paar 

waterpistolen kopen. Thuisgekomen lekker koffie gedronken 

en ja hoor daar komt de begeleiding al met het waterpistool 

aan en spuit ons nat, wat een dolle natte boel. Dat kan nu en 

het voelt heerlijk met deze warmte. We verschuiven de boel  

naar de schaduw de hele dag. ‘S avonds hadden we heerlijke 

tomaten soep, daarna een salade met stokbrood en 

kruidenboter en als toetje bitterkoekje vla die Ineke zelf had 

gemaakt. Na het eten las Geertje ons voor uit het boek 

meester Jaap. Omdat we de hele dag niets hadden 

ondernomen bedachten we iets leuks, ijs halen in de Lutte bij 

de Italiaan…heerlijk ijsje was dat. Om half tien waren we weer 

thuis en kregen we nog een lekker glaasje drinken of een 

advocaatje… half 11 ging iedereen naar boven, morgen een 

zeer warme dag. 

 



    

 

 

 

 

   



Dag 5, dinsdag: 

Het begon al warm en het werd steeds warmer. Om toch iets 

te doen gingen we naar Oldenzaal voor de lunch. Het is erg 

warm, te warm. In de auto de airco goed aan en gaan met die 

banaan. We aten een heerlijk broodje met zalm, paling, 

carpaccio of kroket. Weer op weg naar huis en binnen zitten, 

buiten is het te warm. Geertje en Ineke halen chinees op wat 

heerlijk smaakte. Als toetje hadden we lekkere koude meloen. 

Na een verhaal van meester Jaap lekker rustig kleuren binnen. 

Ook zaten we zo nu en dan in de schaduw…maar binnen is 

het lekkerder dan buiten. Kopje thee en wat fris, goed water 

drinken tussen door. Na wat lekkers zoeken we het warme 

bed op, moeilijk slapen met deze warmte. Vandaag 35 gr. 

 

    

 

 



Dag 6, woensdag:  

Na een warme nacht werden er een paar gasten wakker met 

prikken van een leuke neef... We gaan allemaal onder de 

douche, morgen moeten we er vroeg uit en met 1 badkamer 

is dit niet te doen. Er gaan een paar gasten mee te winkelen 

voor een lekkere krentenwegge. Om 1 uur gaan we in de 

stroper een pannenkoek eten. We zouden om vijf uur gaan 

maar de weersverwachting was erg slecht. Heerlijke 

pannenkoeken gegeten met als toetje een ijsje. De middag 

werd besteed aan kleuren. Het is hier 37 graden, een natte 

koude theedoek houdt ons koel. Binnen is het beter en iets 

koeler. Om half vijf komt het slechte weer met regen, harde 

wind en onweer wat voor heerlijke verkoeling zorgt. Na de 

harde wind vlug alles open en door waaien…maar dan komen 

de vliegen…. De leiding had een moord neiging deze vliegen 

te lijf te gaan maar steeds kwamen er meer, dit komt omdat je 

bij een boerderij vakantie hebt. We hebben een broodje 

knakworst gegeten en nog een broodje kaas en vlees. 

Iedereen drinkt de hele dag door water. We hebben geen puf 

meer iets te doen. De leiding verrast ons bij de thee met een 

stukje taart en bij het frisdrinken met een toastje met 

eisalade en selderij salade .  

Half 11 gingen we slapen en was het iets 

koeler.      

 

 



       

 

 

 

 



Dag 7, donderdag: 

De laatste dag, eerder eruit en alles inpakken. De week is 

voorbij gevlogen. Als eerste werd René opgehaald door zijn 

zus. Om 9.45 vertrokken we uit Rossum op naar Heerenveen 

waar de broer van Hille al stond te wachten, dan door naar 

Drachten waar Iris haar ouders stonden en de broer van Klaas 

en Ludolf, de taxi van Remco kwam om half 1. We hadden een 

gezellige erg warme vakantie die iets anders begon dan we 

hadden verwacht maar alles kwam toch weer goed……De 

lieve groeten en misschien tot een volgende keer! 

 

Geertje, Ineke en Jannie   

 

 

 



       

 

       

    

 



          

    

 

 

    

 

 

 


